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REDACTIE

Inhoud

Elke maand weer bespreken we als redactie de indeling
van het komende Baoken. En we overleggen wie het
stukje schrijft op de pagina van de redactie. Ik bied aan
dat ik het deze keer zal schrijven.

Het is niet altijd makkelijk om een tekst te bedenken als
voorwoord. Soms loop ik een kerk binnen en speuren
mijn ogen naar een kerkblad van die gemeente.

Graag kijk ik het dan door in de hoop iets tegen te komen
dat ik als voorwoord kan gebruiken. Helaas is dat nog
niet vaak gelukt.

Toch werd ik pas getroffen door een expositie in één van
de kerken in Ootmarsum. Daar heb ik een foto genomen
van een tekst die mijzelf erg aansprak. Deze tekst kunt u
hieronder lezen.
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Ik wens u ook nu weer plezier als u de artikelen leest en Colofon

de foto's bekijkt, die er bij de artikelen zijn geplaatst.
Mist u iets, heeft u aanvullingen, ook u mag rustig een
artikeltje schrijven voor in het kerkblad van Bathmen-
Okkenbroek. De redactie ontvangt het met plezier.

Strip Dominee de Heer

Wil Mandersloot

Bij de voorpagina:
Jan Harm Borger, voorzitter van de
ZWo

Kijk ook eens op: http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl

Reacties kunt u sturen naar: Foto: Wil Mandersloot
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl
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De Ho(o)p

Vorig jaar verbleven wij een week in Taizé, de oecumenische communiteit in
Bourgondié.

Vlak bij onze tent verscheen op een morgen een zeer kleurrijke vogel, de hop.
Het deed me direct terugdenken aan het bijzondere verhaal (aangereikt door
Bas vd Berg) van de Si Murgh, gebaseerd op het gedicht De samenspraak van
de vogels van de Perzische dichter Farid al-Din Attar (1119-1233). Dit verhaal
heeft veel kunstenaars, denkers en religieuze mensen geinspireerd, zowel in
de islamitische, de joodse, de christelijke als de humanistische traditie.
Waarom? Ik vermoed omdat dit verhaal gaat over het menselijk verlangen
naar en de ervaring van zin, bezieling en verbondenheid. Maar vooral over de hoop.

Het verhaal gaat: Alle vogels komen bij elkaar om op zoek te gaan naar een leider, een koning.

Dat zoeken levert aanvankelijk niets op. Het is de hop die de andere vogels aan het verstand brengt,
dat zij wel degelijk een leider hebben, die hen zeer nabij is ook al zijn zij ver weg van hem. Het gaat
om de Si Murgh, die van zijn bestaan laat weten door af en toe een veer neer te laten dwarrelen. De
vogels zijn opgewonden en willen hun vorst gaan bezoeken.

De hop maakt hen duidelijk dat de weg lang en gevaarlijk is, en er haken steeds meer vogels af.

De hop vindt uiteindelijk toch een grote groep vogels bereid de tocht te ondernemen. Hun reis voert
door zeven valleien met allemaal verleidingen, uitdagingen en risico’s.

Achtereenvolgens de vallei van het zoeken, van de liefde, van het mystieke inzicht, van de onthechting,
van de eenwording, van de verbijstering en van de ontberingen en de algehele vernietiging. Sommige
vogels keren terug of raken verdwaald, andere vogels sterven. De hop moet de resterende vogels
steeds blijven overtuigen en aanmoedigen. Hongerig, kaal en verzwakt komen uiteindelijk dertig
vogels aan bij de berg waar de Si Murgh zijn paleis heeft.

Ze worden binnengelaten maar treffen niemand aan. Ze vliegen verdwaasd door zalen en galerijen. Zij
vinden uiteindelijk een binnentuin met een groot meer. Er is nog steeds niemand te zien. Als ze over
het water vliegen en de waterspiegel hen weerspiegelt, doemt uit de gestalte van dertig vogels één
gestalte op, de Si Murgh. Uit de eenheid die zij vormen, licht deze gestalte op. Zij zijn de Si Murgh
samen, niet in hun afzonderlijke weerkaatsing, maar in het grote geheel waarvan zij deel uitmaken.

Is het zo heel verwonderlijk dat ik in de hop de hoop herken? De hoop, die hoe kwetsbaar ook, ons
verder doet reiken dan we zelf ooit denken. Hoop, dat werkelijk iets anders is als optimisme, dat het
allemaal wel goed zou komen. Hoop die toch levend blijft door alles wat er gebeurt in ons eigen
leven en onze wereld.

Hoop, die ik ervaar op plekken waar mensen, hoe verschillend dan ook op weg durven gaan met
elkaar, verbinding zoeken, hun liefde en inzicht delen, maar ook hun angsten, hun twijfels, hun
vragen. Niet alleen in Taizé, maar even zo goed op alle andere plekken waar mensen het leven delen,
verbinding zoeken. Mogen onze kerken zo'n plek zijn én mogen we deze plekken ook in de
samenleving ontdekken!

Ds. Wim de Jong
Predikant Lebuinuskerk Deventer




KERKENRAAD

Balanceren tussen te weinigen te veel

Het kan zo maar gebeuren als je een avond televisie kijkt: beelden van
‘te weinig’ die binnen een paar minuten gevolgd worden door beelden van ‘te
veel’ Te weinig geld voor grote groepen mensen om de energierekening te
betalen, direct gevolgd door talrijke suggesties om gemakkelijk (te) veel geld
scoren in loterijen en op goksites. Te weinig aandacht voor onze aarde en de
natuur en tegelijk te veel vraag naar grondstoffen voor onze (overvloedige)
consumptie. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Tevreden met wat er is, dat is de levensfilosofie van Heleen van der Sanden,
uitgever van het blad Genoeg (en van de gelijknamige website www.genoeg.nl).
In een artikel in Trouw noemt ze ‘leven met genoeg’ een balanceer act tussen te
weinig en te veel. In diezelfde krant las ik ook een interview met socioloog
Robert Putman. De eerste quote uit het interview was: “We leven in een extreem

ik-tijdperk. Terwijl we meer dan ooit gemeenschapszin nodig hebben’,

In mijn woorden: te veel eigen belang en te weinig oog voor elkaar.

Een goede balans vinden tussen te weinig en te veel, tussen ik en gemeenschap is niet eenvoudig.

Ook als geloofsgemeenschap kennen we de uitdaging om op een goede manier aan deze balans

invulling te geven. Met verhalen uit de bijbel als inspiratiebron. Putman verwijst naar de bergrede van

Jezus, waarin de aandacht voor de ander (gemeenschap) y

centraal staat. &

Oefenen in 'leven met genoeg’ zou wel eens een belangrijke

stap kunnen zijn om te bouwen aan meer gemeenschapszin.

Ik zie dat terug in de aandacht die onze ZWO-commissie

vraagt voor fairtrade. Niet alleen in woorden maar ook in onze

daden, in de keuzes die we dagelijks maken. Ik wens ons toe

dat we als geloofsgemeenschap actief dit balanceren tussen

te weinig en te veel blijven oefenen. Omdat we zo aan

gemeenschap kunnen bijdragen, binnen en buiten onze

kerkmuren.

Frits Mandersloot
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PASTORESTEAM

Twee aevents

Kermis

Voor het eerst hebben we in Battum de kermis meegemaakt. Onze
oudste heeft zich zaterdag- en zondagavond prima vermaakt. En
zijn vader genoot van een hele maandag optrekken met Henk en
Toos Nikkels.

Vooraf had ik een paar keer rondgevraagd of er ook een traditie is
om van de zondagse kerkdienst in het kermisweekend zoiets te
maken als de carnavalsmis tijdens het carnavalsweekend. Dat blijkt
niet het geval te zijn. Even heb ik daarom gedacht om op
maandagmorgen tijdens het onderdeel ‘Die Verriickte Battumse
Stunde’ in mijn outfit van kapelaan Odekerke te verschijnen. Als
zodanig ben ik vorig najaar tijdens een gemeentereisje van Twijzel
naar het Belgische leper in de orde van de Petrusbende
opgenomen. Maar ik had gezien de weersverwachting goed
ingeschat dat het dit jaar nog niet het gehoopte hilarisch spektakel
zou worden.

Wel heb ik de hele maandag overdag mogen genieten van de
kermiservaring van Henk en Toos en alle reuring die met het uur
toenam. We gingen van eerst cultuurhuus en daarna café
Braakhekke naar De Brink en Boode en eindigden bij De Heeren
van Dorth.

Leuk om op deze manier het gevoel van de kermis te leren kennen!

Mooi in De Brink vond ik het open podium. Ik zag daar onder
andere een goede bekende het liedje ‘De boer dat is de keerl’ ten
gehore brengen. En sindsdien draaien in mij de radertjes al
richting volgend jaar, maandag 25 september 2023. Want reken
maar dat ik dan op maandagmiddag in De Brink een optreden zal
verzorgen.

WK voetbal

Over het aanstaand Wereldkampioenschap voetbal in Qatar is al veel geschreven. Ooit kleedde een
collega priester zich op een belangrijke wedstrijdzondag voor het Nederlands elftal tijdens de mis in
het oranje en deed ik tijdens de avonddienst (die toen nog bestond) een oranje overhemd aan. Als ik
me goed herinner verloor Oranje. Maar op de één of andere manier aansluiting zoeken bij wat er
speelt onder de mensen, vind ik leuk en zinvol. En als het om clubvoetbal gaat mis ik liefst geen
wedstrijd van Feyenoord, dat ik van jongs af aan een warm hart toedraag. Niets is sterker dan dat ene
woord!

Komend WK is echter alles anders vanwege de vele mensenrechtenschendingen die plaatsvonden in
Qatar om dit voetbalgebeuren mogelijk te maken. De bouw van stadions en andere faciliteiten telt
zijn vele slachtoffers.

Daarom kijk ik niet. Als een stil protest tegen een machinerie waarin ongelooflijk veel geld omgaat en
menselijke waardigheid kennelijk van ondergeschikt belang is.

Ds. Gert Wijnstok



PASTORESTEAM

In de kleur van je hart

In verband met de herfstvakantie zit ik al op woensdag 12 oktober achter het toetsenbord van
mijn laptop om mijn bijdrage aan de pastorale bladzijden voor dit novembernummer te typen.
Net terug van de goed bezochte kring over de essays van Jonathan Sacks bij het Bijbelboek
Genesis haak ik aan bij een vanmorgen gelezen opmerking van deze inmiddels overleden

opperrabbijn van Groot-Brittannié.

Atoomdreiging

Ik citeer uit de Nederlandse vertaling van de
essays die Sacks al in het eerste decennium
van deze eeuw schreef:

“Het spoack van het door religie geinspireerde
geweld waart weer rond in de wereld.
Gijzelneming en moord op gegijzelden, zelf-
moordaanslagen en slachtpartijen zoals het
vermoorden van schoolkinderen in Beslan
(september 2004) zijn het gezicht van de

terreur in onze eeuw geworden. Er is veel te doen
geweest over massavernietigingswapens.

Beslan werd echter uitgevoerd met weinig
geavanceerde wapens, zoals geweren en
explosieven. Bij de wreedheden van 9/11 werden
stanleymessen en vliegtuigen gebruikt; door-
gaans worden die niet gezien als wapens.

We keken al die tijd in de verkeerde richting: naar
middelen in plaats van motieven. Het ergste
massavernietigingswapen is het menselijk hart.

Tien jaar verder is er inmiddels die afschuwelijke
oorlog in Oekraine en zegt de Russische
president Poetin niet te bluffen wanneer hij zegt
alle mogelijke middelen in te zetten hij een
bedreiging van de territoriale integriteit van zijn
land. Toch denk ik dat Sacks, 66k bij deze
mogelijke nucleaire escalatie met verschrikkelijke
uitwerking, hetzelfde zou schrijven. We houden
ons hart vast om de atoomdreiging. Maar ook nu
geldt dat de kwaadaardige bron hiervan in het
menselijk hart zetelt, dat in de geschiedenis van
de mensheid altijd weer onmenselijke trekken
blijkt te kunnen aannemen.

Liefde

Daartegenover kan het hart juist ook de bron van
het goede zijn, mensen humaan maken en tot
compassie aanzetten. Frank Boeijen zingt hiervan

in één van zijn liedjes als in de kleur van je hart
denken in plaats van zwart-wit. En de apostel
Paulus schrijft van deze kleur van je hart in één
van zijn beroemdste teksten hoopvol dat deze
liefde nooit zal vergaan (1 Korintiérs 13:8).

Tijdens de wekelijkse avondwake op woensdag in
de kerk van Bathmen heb ik deze 12e oktober
nog weer een ander liedje gehoord dat hiervan
zingt, door Toon Hermans gemaakt:

Laten we vertellen van het bestaan van deze
liefde, hiervan zingen, hierom bidden en er
vooral werk van maken!

Ds. Gert Wijnstok



PASTORESTEAM

‘Liefde houdt niet op waar
't leven eindigt’

Als de blaadjes buiten weer oranje kleuren en langzaam naar beneden dwarrelen, weten we dat het
einde van het jaar in zicht gaat komen. Ook het einde van ons kerkelijk jaar, waarin we als gemeente
altijd stil staan bij de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar.

QOok dit jaar geven we daar op gepaste wijze aandacht aan en wel op zondag 20 november a.s. om
10.00 uur in de Dorpskerk van Bathmen.

Alle betreffende familieleden krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging, maar ook al onze andere
gemeenteleden zijn bij deze dienst van harte welkom.

We dragen als gemeente immers gezamenlijke herinneringen aan ‘de mensen van voorbij’

Het kan troostend zijn om op deze dag elkaar te ontmoeten en die verhalen samen te delen.

's Avonds kan er dan nog, in het kader van lichtjesavond, een kaarsje worden aangestoken op de
Algemene Begraafplaats in Bathmen van 18.30 — 20.00 uur.

Hierover vindt u in dit kerkblad nog aanvullende informatie.

Maar we doen nog meer dit jaar...

Want op zondag 6 november a.s. organiseert de taakgroep pastoraat van onze kerkelijke gemeente
Bathmen/Okkenbroek een lunch met iets extra’s!

Deze lunch is bedoeld voor alle partners van overledenen van het afgelopen jaar én in de twee jaren
daarvoor waarin Covid-19 ons allen in haar greep hield.

Natuurlijk staat hierbij het aspect van elkaar ontmoeten centraal, maar ook nog iets anders. Want we
zien in het pastoraat dat zo'n lege plek natuurlijk nooit went en om veel tijd en aandacht vraagt,
zodat men met vallen en opstaan, daar enigszins mee leert omgaan.

Daarom hebben we op deze middag Ans Dohmen uit Ens (rouwcoach en ritueel begeleider bij een
afscheid) uitgenodigd, die ons mee wil nemen in de verschillende stadia van een rouwproces om op
die wijze daar wat duiding aan te geven.

Zij heeft een prachtig, toegankelijk boekje hierover geschreven met de titel Hoe besta ik na?

Dit boekje geeft, naast veel herkenning, ook praktische handreikingen aan nabestaanden en hun
familie. Men kan het op deze middag voor € 4,50 mee naar huis nemen.

Alle partners van overleden gemeenteleden krijgen voor deze middag binnenkort ook een
persoonlijke uitnodiging in de bus, met de vraag of u zich wilt opgeven zodat we daar met de inkoop
voor de lunch rekening mee kunnen houden.

De middag begint om 12.30 uur en duurt tot circa 15.00 uur in de kerk van Bathmen.

N.B. Mocht u als nauw familielid ook geinteresseerd zijn in
deze middag, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom!

Want‘Liefde houdt niet op waar
't leven eindigt'.

Namens de taakgroep Pastoraat,
Hanneke Overduin




Ter inspiratie - recept

Witlofjam

Ingrediénten
voor twee potten

1 kg witlof

500 g (riet)suiker, of bruine basterd
100 g boter

rasp en het sap van 1 biologische
citroen

Bereidingswijze

Snijd de witlof in kleine stukjes.
Meng de stukjes met de suiker en het
citroensap.

Breng op een zacht vuur het mengsel
in de boter aan de kook in een pan
met een dikke bodem tot er belletjes
komen. Bijf erbij en roer om
aanbranden te voorkomen. Roer er
citroenrasp doorheen als de witlof
voldoende ingekookt is.

Let op: door het gebruik van boter zal
het bij het afkoelen ook indikken.

Vul brandschone potten en zet die met
deksel 10 minuten op de kop.

Bron: naar een recept van claris Beatrijs
Corveleijn in Clara’s bron. Recepten
voor eenvoudig leven en (h)eerlijk
koken. Berne Media, 2017

Zoete troost voor
wat bitter is

Tekst en foto’s Tini Brugge

In november gedenken we de heiligen en ‘gewone’
mensen uit onze geloofsgemeenschap, familieleden,
vrienden en bekenden. Herinneringen aan verlies
kunnen bitter zijn. Een bittere smaak laat zich niet
zomaar wegnemen.

Troost vinden we vaak in zoetigheid. Clara van Assisi
schrijft rond 1240 voor haar zusters: ‘Laat geen
bitterheid en duisternis je insluiten (...) plaats je hart in
het beeld van Gods wezen en vorm jezelf door
beschouwing geheel om in het evenbeeld van Zijn
goedheid. Zo zul je ervaren wat Zijn vrienden ervaren,
door die verborgen zoetheid te smaken die God vanaf
het begin bewaard heeft voor wie Hem liefhebben!

Honing wordt van oudsher gebruikt bij een
begrafenismaal. Volgens sommige tradities bevatten
godenspijzen honing.

Witlof kan de herinnering oproepen aan bitterheid in
ons leven, omdat met name het kontje bitter smaakt. U
kunt het uit de witlof snijden en er een salade van
maken met rozijnen en een dressing van mayonaise en
bijvoorbeeld tijm en honing.




BEZINNING EN ONTMOETING

Brandstof

We vermelden het niet elke keer, maar er wordt volop gemediteerd in
Dorpskerk Bathmen.

—  Elke zaterdag (behalve in de schoolvakanties) om 7.00 uur
meditatie.

—  Vrijdag 4 november vindt er weer een fijne meditatieve
wandeling plaats vanaf de parkeerplaats halverwege de
Oostermaatsdijk. We vertrekken om 10.00 uur.

De volgende keer is 2 december, zelfde tijd zelfde plaats.

—  Dinsdag 8 november komt Carrousel ‘Aan tafel’ in Dorpskerk Bathmen met het thema
Tafelmanieren, om 20.00 uur. Voor wie thema 1, Bijbelse maaltijdverhalen, heeft gemist:
Ichtuskerk, 9 november 20.00 uur. Thema 2, De aardappeleters, komt nog in de Noterhof in
Diepenveen, 10 november 18.30 uur.

—  Woensdag 9 november is het weer tijd voor Jonathan Sacks, deze keer s avonds van
20.00 - 21.30 uur in de kerk van Okkenbroek. Uit het boek over Genesis komen de essays uit de
tweede weerlegging rond de verhalen van Noach aan bod, pp 43-61
(te verkijgen via Gert Wijnstok).

—  Maandag 21 november in Geloven Nu het thema ‘Uw’ vreemdelingen. Kerk Okkenbroek, van
20.00 - 21.30 uur.

—  Vrijdag 25 november staat de Stamtafel weer klaar in de noorderbeuk van Dorpskerk Bathmen
voor stam- en andere gasten, van 11.00 - 12.30 uur.

—  Woensdag 16 november gaan we met elkaar de bijzondere film Des hommes et des dieux
kijken in Cultuurhuus Braakhekke, waarna ruimte is voor gesprek.

De film start om 19.30 uur, de maaltijd om 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur. Er wordt een
bijdrage van ca € 15 gevraagd voor de kosten van maaltijd, film en zaal.

—

Bazaar Okkenbroek

Op woensdag 2 november 2022 organiseert de Bazaarcommissie wederom de jaarlijkse bazaar voor
jong en oud.

Voor de kinderen staan er ‘s middags weer diverse spelletjes op het programma. Ouderen kunnen
deelnemen aan allerlei aciviteiten onder het genot van koffie met cake of appeltaart.

Het ‘Rad van Avontuur’ zorgt ‘s avonds natuurlijk weer voor de nodige hilariteit en gezelligheid.

De opbrengst komt ten goede aan de verenigingen in ons dorp die een financieel steuntje kunnen
gebruiken. Aanvang ‘s middags 14.00 uur / ‘s avonds 20.00 uur.

De Bazaarcommissie



Okkenbroekse toren

kan er weer tegen

Werk op hoog niveau, zo kun je de klus in
Okkenbroek gerust noemen. De toren was
toe aan onderhoud. Er moest gereinigd,

geschuurd en geverfd worden.

Makkelijk genoeg als het de
voordeur is of het kozijn. Dat moest
ook gebeuren en dan heb je aan
een trapje of een opstapje genoeg.
Maar bij een toren ligt dat anders.
Dan komen er hoogwerkers aan te
pas, zodat je overal goed bij kunt
op een veilige manier.

Bennie Bieleman klaarde de klus
met behulp van hoogwerkers van
Erik Brilman. Voor het hoogste
puntje moest zelfs gebruik worden
gemaakt van een hoogwerker van
Kamphuis met een extra hoge
reikwijdte. Gelukkig hebben de
schilders geen hoogtevrees. De
toren zit weer netjes in de verf. Laat
de herfst maar komen.

De toren kan er weer tegen.
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Foto: Geurt Mouthaan

Christine van Reeuwijk is
chronisch ziek en observeert de
wereld vanaf haar ziekbed

Namen noemen

Afgelopen voorjaar overleed mijn vader op de gezegende
leeftijd van 90 jaar. In gedachten strijk ik bij zijn graf neer.
Herfstbladeren dwarrelen naar beneden. De zon
weerspiegelt op de letters van zijn naam op het
gedenkteken. Ook zijn naam zal op Eeuwigheidszondag in
onze kerk klinken. Het is troostrijk dat we in deze speciale
dienst stil staan bij gemeenteleden die ons in het afgelopen
jaar zijn voorgegaan. En dat we een kaarsje voor hen
aansteken. Maar blijven we ook op andere dagen hun namen
noemen? En hebben we voldoende aandacht voor mensen
die, soms jaren later, hun dierbaren nog altijd missen?

Wat begreep mijn vader me toch altijd goed, wat heeft hij in
stilte veel betekend. En wat mis ik hem. Maar door mijn
verdriet elke keer weer te doorvoelen, kan ik het leven blijven
vieren. En borrelen er ook weer allerlei vragen op. Is er leven
na de dood? Hoe ziet de hemel eruit? Of hoef ik dat niet
precies te weten? En gaat het vooral om het vertrouwen dat
mijn vader voor eeuwig bij God mag wonen en dat hij door
zijn liefde voor altijd met ons verbonden blijft?

Daar hoop ik op, daar geloof ik in. En dat ervaar ik ook. Door
de kostbare herinneringen die we als gezin met elkaar delen.
Door de manier waarop mijn familie in mijn vaders geest
voor me zorgt. Door zijn wijze woorden die ik nog steeds in
mezelf kan opdiepen. Door zijn blik die me nog altijd raakt.
En door zijn lachje dat opklinkt als alles duister lijkt.

Als ik in gedachten weer opsta naast mijn vaders graf en de
herfstzon zijn naam in het licht zet, denk ik: laten we op
Eeuwigheidszondag ook een kaarsje aansteken voor de
gewone dagen waarop het gemis van onze dierbaren ook
voelbaar is.

Hoe sict do hemel vait? Of hoef i
Cfaénieépwcéeéa{ewef@@?

Terug van weggeweest: Koffie/thee in de kerk

Vanaf nu elke derde vrijdagochtend van de maand om 10.00 uur tot
| ongeveer 11.00 uur. Dus welkom op 18 november
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ANOUK VAN LUIK IN GESPREK
OVER GELOVEN MET...

Ik had eigenlijk nog iets willen lezen voor dit gesprek, ‘Geloven tegen beter weten in. Omdat ik
vond dat ik moest beargumenteren waarom ik geloof. Ik ben een lezer en houd ervan als dingen
rationeel kloppen. Zo is mijn geloof ook begonnen. In de gereformeerde zuil waarin ik ben
geboren, was het geloof heel strikt met veel regels.

Op de lagere school las elke klas uit de Bijbel en thuis deden we dat 's middags en ‘s avonds na het
eten ook. Op zondag ging ik mee naar de kerk vanaf mijn zesde, vanaf mijn tiende zelfs twee keer.
Van mijn twaalfde tot mijn achttiende werd ik er wekelijks op catechisatie over onderwezen.

Het geloof bestond uit een verzameling dogma'’s: de mens is geneigd tot alle kwaad, eigenlijk
hadden we voor eeuwig gestraft moeten worden, maar Jezus is voor onze zonden gestorven en dat
maakte het dan weer vrij licht. Uit dankbaarheid deed je goede werken.

Door te geloven werd je gered en kwam je in de hemel. Het was een dichtgetimmerd geheel en als
jongen met een rationele inslag vond ik het heel mooi.

De eerste verstoring was de evolutieleer “volgens geleerden’, zo schipperde de docent. Toen ik
wis- en natuurkunde ging studeren, natuurlijk aan de Vrije Universiteit, was de afvalligheid daar al
binnengeslopen. Drie van de tien leden van mijn dispuut geloofden niet meer. Ik bleef in die tijd
wel naar de kerk gaan.




Ondertussen kwamen socialisme en commu-
nisme sterk op, er werd geprotesteerd tegen de
oorlog in Vietnam, de Partij van de Arbeid kwam
met Tien over rood. ‘The secular meaning of the
gospel’ bepleitte een meer horizontaal, seculier
geloof in plaats van het traditionele verticale
waarin God zich boven en buiten het menselijke
bevond. Dat vond ik een goede oplossing voor
de tegenstrijdigheden in de theologie.

Na mijn studie ben ik samen met mijn eerste
vrouw vier jaar naar Zambia gegaan. Ik was van
missionaire ijver bezield en het gold ook als
vervangende dienstplicht. Voor het leger zou ik
niet geschikt zijn geweest, dat paste helemaal
niet bij mij. In Zambia voelde ik geen binding
met de kerk. Diensten begonnen altijd te laat,
waren in de volkstaal en de mensen hadden een
heel andere relatie met God.

Het was een bijzondere tijd en onze twee
dochters zijn daar geboren. We kregen vanuit
Nederland kranten opgestuurd; mijn vrouw
werd in die tijd feministe en heeft daardoor ook
haar geloof verloren.

Mijn geloof was inmiddels zo seculier, daar kon ik
ook wel zonder. Het is toch niet waar, dacht ik,
en ik had ook geen zin om als enige in het gezin
naar de kerk te gaan.

Ik kijk inmiddels heel anders tegen de dogma’s
van het geloof aan. Het lijden van Christus is er
vroeger bij mij ingehamerd. lk geloof het niet
meer letterlijk, wel dat Jezus heel veel voor ons
heeft willen doen. Het horizontale geloof wil de
wereld rechtvaardiger maken. Maar zonder
verticale component vind ik het toch te schraal.

We zijn op zeker moment gescheiden. Vele jaren
later heb ik Ali ontmoet. Zij wilde in de kerk
trouwen en zou het fijn vinden als ik vier keer per
jaar met haar mee naar de kerk zou gaan. De
afgelopen twintig jaar ben ik één keer thuis
gebleven en voelde me alleen. Sindsdien ga ik
altijd mee en lees weer veel over theologie en
filosofie. Maar ik voel er nu meer bij. De kerk in
Bathmen en Okkenbroek is een gastvrije en
open gemeenschap, waar iedereen vrij mag
spreken over zijn geloof.

Ik heb nooit gevoel gehad voor het boven-
natuurlijke en mijn gebed stelt nog steeds niet
veel voor.

Bidden is voor mij de dialoog in mezelf. Ik kan
me weinig voorstellen bij bidden om iets. Maar
door een mystieke tak heb ik ontdekt dat ik me
kan openstellen voor God.

Hij is een aanspreekpunt, iemand die voor je
zorgt, en dat geeft me een open blij gevoel. De
belangrijkste stiltemomenten en godsdienstige
gevoelens ervaar ik in de zondagse dienst; ik
voel me dan blij, de wereld blijkt toch mooi te
zijn.

Geloven geeft zin aan het leven; een betere
wereld is het doel van het evangelie. En ja, dat
kan ook zonder geloof. Mijn bonus is de
gedachte van God en het leven als geschenk.
Einstein heeft gezegd: “God dobbelt niet”. Er is
meer tussen hemel en aarde. Ooit heb ik God
losgelaten, maar Hij heeft mij niet losgelaten.
Geplaagd door schuldgevoelens heb ik een keer
een stem gehoord die me zei: Het leven is een
geschenk. En dat is het. Ik ben niet bang om te
sterven, maar ik zou het jammer vinden. Ik ben
blij dat we er mogen zijn.
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DIACONIE/ZWO

Voor ieder die dat wil kan zich weer opgeven voor een vakantie met aandacht voor ouderen en
mensen met zorg.

Men kan kiezen uit drie hotels of uit een vaarvakantie.

Voor informatie kunt u bij de diaconie vragen of zelf op de site van het vakantiebureau kijken.
E- mail: info@hetvakantiebureau.nl

VAKANTIES MET

AANDACHT

VOOR SENIOREN EN MENSEN MET EEN ZORGVRAAG

,,-.' ‘E:. Y;‘

W Protestantse

het vokonfiebJreou

bijzondere vakanties
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Diaconie en Kruispunt Diaconaal Deventer

Het Kruispunt Diaconaal Deventer(KDD) is een Platform van kerken en diaconale organisaties in
Deventer. Ook leden van het Meester Geertshuis zijn hierin vertegenwoordigd. Het KDD vormt een
schakel tussen de geloofsgemeenschappen in hun diaconale werk. Ze slaat een brug tussen de
gezamenlijke geloofsgemeenschappen, de lokale overheid en de Deventer samenleving.

De coordinatie van veel acties ligt bij het Meester Geertshuis, omdat zij veel kennis en deskundigheid
in huis hebben.

Ook de diaconie Bathmen-Okkenbroek is bij het KDD aangesloten. Enkele keren per jaar wordt er
een bijeenkomst georganiseerd rondom steeds een ander actueel thema.

Acties als Deventer geeft warmte en Vakantiegeld samen delen zijn twee acties door KDD op touw
gezet en mede door uw gulle gift tot een succes geworden.

Op de afgelopen bijeenkomst van het KDD is er naar aanleiding van een verzoek van de gemeente
Deventer, gebrainstormd over de vraag of de Deventer kerken een rol zouden kunnen en willen
spelen in de opvang van asielzoekers, concreet statushouders.

Uiteindelijk zijn er twee werk/denk groepjes gevormd, om te bekijken of er mogelijkheden zijn.
Misschien op het gebied van huisvesting, tussenopvang of persoonlijke begeleiding. Ruim 4 jaar
geleden is op initiatief van het KDD een overeenkomst ondertekend door een groot aantal kerken en
geloofsgemeenschappen, waarmee ze hun deelname in een Noodfonds bevestigen, het Diaconaal
Noodfonds Gemeente Deventer. Deze kan helpen in noodsituaties en steun bieden bij de eerste
levensbehoeftes. Het is er voor iedereen die ingeschreven is in de gemeente Deventer en bij
uitzondering ook voor anderen. Het Meester Geertshuis is uitvoerder en beheerder hiervan. Ze
houden een spreekuur en daarin wordt overlegd of de hulpvrager in aanmerking komt voor een
bijdrage uit het Noodfonds. Niet elke hulpvraag wordt gehonoreerd. Mensen worden eventueel
doorverwezen naar andere instanties.

Er is een goede samenwerking met de gemeente Deventer.

Het geld dat nodig is voor het Noodfonds komt hoofdzakelijk van de leden van het KDD.

De laatste maanden is er een flinke toename van het aantal aanvragen voor noodhulp, mede door de
stijgende energiekosten en de inflatie. Een financieel tekort dreigt bij het Noodfonds. Er zal daarom
binnenkort een collecte gehouden worden in de kerk.

De Diaconie MAKE |T HAPPEN \ ®
Vande ZWO CHOOSE FA‘RTRADE FAIRTRADE

Naast de aandacht die we ook tijdens de startzondag hebben gegeven aan ons project in Moldavié,
is in de kerk solidariteit een terugkerend thema. Dat betekent niet alleen zorgen voor mensen hier,
zoals onder andere onze diaconie doet, maar ook zorgen voor mensen aan de andere kant van de
wereld. Dat kan door te kiezen voor fairtrade producten. Kies je voor fairtrade, dan zorg je dat
boeren en producenten in productielanden zelf kunnen investeren in hun toekomst. Via fairtrade
kunnen zij eten, huisvesting, scholing, kleding en gezondheidszorg betalen. Als kerk in Bathmen zijn
wij een Fairtrade gemeente, maar wat is Fairtrade? Kort gezegd een eerlijke prijs voor boeren en
producenten aan het begin van de productieketen.

Om dat te bereiken heeft Faitrade een aantal voorwaarden: zoals een minimumprijs. Deze minimum-
prijs moet de boeren in staat stellen de kosten voor duurzame productie te dekken.

Daarnaast is er een Fairtrade premie boven op de minimumprijs. Voor arbeiders op plantages komt
de Fairtrade premie ten goede aan gemeenschapsprojecten zoals onderwijs en gezondheidszorg.
Tevens is er aandacht voor sociale criteria zoals fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor de
arbeiders. Ook moeten boeren, codperaties en plantages voldoen aan milieueisen, waarbij schade
aan gebieden met hoge ecologische waarde moet worden voorkomen.
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IN MEMORIAM

Bertus Vierhouten

Op 27 september is overleden Bertus Vierhouten in de leeftijd van 88 jaar.
Bertus woonde samen met zijn vrouw Willy sinds 1980 aan de lkkinksweg 1b
in Lettele. Op het pluimveebedrijf was altijd wel wat te doen: bij de kuikens,
bij de kalveren, in de tuin en bij de vogels. Ook de gezinnen van Wim en Gert
op het erf brachten bedrijvigheid en gezelligheid met zich mee.

Bertus genoot ervan zijn familie zo dicht bij zich te hebben.

Zijn wortels lagen in Harderwijk waar zijn eerste vrouw Maartje op jonge
leeftijd gestorven is. Bertus bleef alleen achter met dochtertje Marjan.

Bij Willy vond hij nieuw geluk en samen met haar is hij ruim 53 jaar getrouwd
geweest. ‘lk heb een mooi leven gehad; zei hij. Tijdens de afscheidsdienst op
4 oktober in de Dorpskerk van Bathmen werd Bertus herinnerd als een lieve,
zorgzame man, vader en opa. Op foto's trok zijn leven aan ons voorbij: zijn
jeugd, zijn gezin, zijn werk in en om het huis, familie en vrienden, de muziek, de paarden en koetsen,
de vogels. Het maakte zijn leven mooi en waardevol. Tijdens zijn leven heeft hij veel gedokterd en lag
hij meerdere keren in het ziekenhuis. Toch herstelde hij dan weer en kon weer verder. De laatste
maanden was hij erg ziek en leverde steeds meer in. Tot het einde is hij thuis liefdevol verzorgd en is
hij gestorven. Onder het zingen van ‘Farewell shanty’ samen met zijn geliefde shantykoor hebben we
Bertus uitgeleide gedaan. In het vertrouwen dat hij Thuis is gekomen bij God.

Ds. Hanneke Diermanse
—I

Gerritje Vruggink-Kolkman

*Hellendoorn, 11 november 1933 - T Holten, 6 oktober 2022

Mevr. Vruggink overleed in de Diessenplas na een periode van geleidelijke
achteruitgang. Ze is 88 jaar geworden. Een paar maanden geleden overleed
haar jongere broer Henk. Dat zijn voor de familie twee verliezen in korte tijd.
Gerritje groeide op in Helhuizen in het gezin van Kolkman met vier dochters en
één zoon. Ze maakte de oorlog mee, ook het heftige einde ervan. Toen ze van
de Bosschool afkwam, ging ze uit ‘dienen’ bij een familie in de buurt, zoals veel
i jonge meisjes dat deden destijds. Jong ook leerde ze haar man Wim kennen.
3 In 1958 trouwden ze en Gerritje kwam over naar de boerderij op E83, de latere
& Pasmansweg 6. Slechts 6 weken na de huwelijksvoltrekking overleed de
moeder van Wim onverwachts en werd Gerritje plotseling de ‘moeder’ in een
compleet gezin met een schoonvader en twee schoonzusjes. Ze was een echte boerin die veel werk
kon verzetten. Maar ze was ook creatief. Ze schreef bijvoorbeeld gedichten en korte verhaaltjes.
Ook schilderde ze op latere leeftijd graag bloemen en stillevens.
Jarenlang zat ze bij de plattelandsvrouwen, maakte ze deel uit van de Zanggroep van Okkenbroek en
hielp ze op de kinderboerderij. Na het overlijden van haar man Wim in 2006 verhuisde ze in 2008 naar
Holten en pakte ze haar leven weer goed op.
Ze werd hierbij gesteund door haar kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Ook vond ze het
prachtig om ‘omi’ te mogen worden van zes achterkleinkinderen. Vanuit die kring werden er bij het
afscheid in Steenbrugge zeven kaarsjes voor haar aangestoken. Gerrit droeg een stukje van moeder
voor en Joke zong een lied ten afscheid. En we herdachten haar vanuit haar trouwtekst uit 1958: “Zij
die uw wet liefhebben, hebben grote vrede. Er is voor hen geen struikelblok” (Ps. 119:165).
Wensen wij Willemien en Reint, Gerrit en Anja, Joke en Martin met hun kinderen en kleinkinderen een
mooie herinnering aan hun kleurrijke en levendige moeder, oma en omi Gerritje.

Ds. S.M. Roozenboom
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Laurens (Lou) van Nijen

Op 7 oktober j.l. is Lou van Nijen op 89-jarige leeftijd thuis, in het bijzijn van
zijn familie, overleden. Hij woonde samen met zijn vrouw Fennie op de
Kerkdijk 16 in Bathmen. Lou was een bijzondere man: intelligent, met een
sterk geheugen, maar ook heel sociaal en verzorgend. Daarnaast was het een
echte familieman. Hij werd geboren in Zutphen, maar verhuisde al op jonge
leeftijd naar De Worp in Deventer. Later woonde hij met zijn vrouw Fennie
Wibbelink, uit Bathmen, op de Diepenveenseweg in Deventer. Ze kregen
samen vier kinderen: Wilma, Erik, Nettie en Jolanda en later nog zes klein-
kinderen. Wat was Lou trots op hen allemaal, inclusief de partners! Toch ging
zijn leven niet alleen over rozen. Lou tobde zijn hele leven met zijn gezond-
heid, waardoor hij al op 50-jarige leeftijd werd afgekeurd en zo gezegd
vervroegd met pensioen ging. Dit weerhield hem niet om veel vrijwilligers-
werk te doen, in de kerk en daarbuiten. Zo verzorgde hij 0.a. zijn schoonouders, maar ook die van zijn
dochter. Reed met Jan en alleman naar het ziekenhuis en stond altijd voor zijn buren klaar. Maar hij
genoot ook van het leven, samen met Fennie en de familie. Maakte uitstapjes en organiseerde kleine
reisjes. In zijn afscheidsdienst, vanuit de kerk in Bathmen, stonden we stil bij de woorden die op zijn
rouwkaart en op de liturgie stonden:

Dat je mag vertrouwen op de kracht van gebeden
Waarin geloof, hoop en liefde centraal hebben gestaan
Dat je mag rusten, nu de strijd is gestreden

Gedragen door de liefde van degenen die naast je staan
Dat je mag thuiskomen in het land van de vrede

En daar wordt verwelkomd door wie je is voorgegaan

In dit geloof en vertrouwen hebben wij hem laten gaan.

Hanneke Overduin




ALS DE BLAADJES
VALLEN......

Als de blaadjes vallen is het herfst. Prachtige kleuren
waar we met volle teugen van kunnen en mogen
genieten. Zijn ze straks allemaal gevallen dan is het genieten gebeurd en moeten ze opgeruimd
worden. Ook de verdere kerktuin moet zo hier en daar wat gesnoeid worden. Dit willen we gaan doen
op zaterdag 3 december s morgens vanaf 9.00 uur. De tuinploeg kan daarbij wel wat hulp gebruiken.
Een ieder die hieraan mee wil helpen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig, je kunt zo
komen, ook als je niet de hele ochtend kunt. We hopen dat vele handen licht werk maken.

Gezellig is het zeker. Fijne herfst gewenst en graag tot ziens op 3 december bij de Bathmense
dorpskerk.
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Ebonit Saxofoonkwartet in Bathmen

Op zondag 20 november ontvangen wij in Bathmen het Ebonit Saxofoonkwartet. De 4 musici uit
Polen, Nederland en Spanje traden op in de belangrijkste concertzalen van Nederland en daarbuiten
waaronder het Concertgebouw in Amsterdam, de Singel in Antwerpen, Musikverein in Wenen en het
Konzerthaus in Berlijn.

Het kwartet is opgericht in 2011. Na samen in de klas van Arno Bornkamp in Amsterdam te hebben
gestudeerd, voltooide het kwartet het Master programma van de Nederlandse Strijkkwartet
Academie bij docenten Marc Daniel, Stefan Metz en Sven Arne Tepl. Ze ontvingen vele prijzen zoals
de 1e prijs in het Ottomani Concours, het Who'sNext Kamermuziek Concours, het Storioni
Concours en het Orlando concours.

Hun debuut CD “The last Words of Christ” met muziek van Haydn, Webern en Sibelius en
Shostakovitsj werd in 2016 genomineerd voor een Edison.

In 2018 maakten ze de 2e CD
"Arabesque” met werken van Debussy.
Janacek en Saint-Saéns.

In Bathmen worden werken gespeeld
van o.a. Mozart, Barber, Bartok, Grieg en
Britten.

Concert 20 november 2022.
Dorpskerk Bathmen.
Aanvang: 15.00 uur

Toegang: incl. consumptie € 17,50,
Donateurs € 12,50
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op maandag 10 oktober naar de kerk.
Ze krijgen wekelijks GVO, Godsdienstvormend
onderwijs, en een bezoek aan de godsdienstige
plek in eigen dorp mag dan niet ontbreken op
het programma.

Eerst mochten ze zelf rondlopen, op zoek naar 16 plekken
die met de kerkdienst te maken hebben en daar zelf een naam aan geven.
Aandachtstrekker deze keer was de preekstoel.

Bijna niemand kende de benaming voor dat grote ding.

Leuk is het dan om te horen waartoe fantasie leidt. Want toen één van
de kinderen de Bijbel daarop ontdekte, wist hij: dit is een vertelhok!

Toen ik het woord preekstoel noemde werd wel vreemd opgekeken.
Is ‘spreekstoel’ niet veel logischer? En waarom eigenlijk ‘stoel; want het
spreken door de dominee gebeurde vast staande!

Mooie vragen zijn dat. Het woord ‘preek’ is afgeleid van het

Latijnse werkwoord ‘praedicare’ dat ‘uitroepen’ betekent.

Na de lezing uit de Bijbel is het aan de dominee om de boodschap
van oude teksten verstaanbaar en aansprekend ‘uit te roepen’

voor mensen van vandaag. En daarbij valt er hopelijk steeds weer
nieuw licht te ontdekken, zo je wilt iets nieuws te leren.

Het woord ‘stoel’ doet denken aan de klassiek zittende positie

van de leraar.

Zelf gebruik ik het woord preek nooit meer, omdat ik het zo prekerig vind
klinken. Maar ik ben wel altijd weer verrast hoeveel er te vertellen is bij
Bijbelverhalen. Daarom houd ik dat woord vertelhok erin voor Okkenbroek
en vind ik de katheder in Bathmen een mooie vertelplek.

Ds. Gert Wijnstok
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Verslag Diakonale Dag

De routes naar de tafels

Op basis hiervan waren er wel 18
workshops georganiseerd, zodat er
voor elk iets te ontdekken was.

Na een korte dienst en een lezing
over hoe de gehandicapte
medemens deelgenoot kan
worden van de gemeenschap was
er ook voldoende ruimte om met
andere diaconieén informatie en
tips uit te wisselen.

Al met al een dag vol bemoediging.

Jan Harm Borger
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Dit jaar was de (landelijke) diaconale
dag anders georganiseerd, in plaats
vanuit heel Nederland samen te
komen in Utrecht zijn er 2 regionale
Kerk in Actie dagen georganiseerd.
Op zaterdag 15 oktober zijn wij met
een delegatie van de diaconie en de
ZWO naar het kerkelijk centrum
Trinitas in Heerenveen gegaan.

Het overkoepelende onderwerp was
“Aan tafel”, dit was onderverdeeld in 5
thema’s, zoals de geloofstafel, de
generatietafel, de buurttafel, de
groene tafel en de kerk in actie tafel.

Gezellig druk




Lichfjesavond Bathmen

20 november Lichtjesavond op de begraafplaats.

‘Sta eensstil. ..

De datum voor de lichtjesavond op het kerkhof is wederom op zelfde dag als dat we onze
overledenen gedenken tijdens eeuwigheidszondag in de kerk, dus's morgens in onze kerk

in Bathmen en ‘savonds op het kerkhof voor alle inwoners van Bathmen.

Familieleden, vrienden en belangstellenden kunnen dan brandende kaarsjes op de graven
plaatsen als warme persoonlijke herinnering aan hun dierbaren.
Alle hoofdpaden van de begraafplaats zullen verlicht worden door lantaarns.

Overal op het kerkhof zal muziek klinken en zullen er passende gedichten worden voorgedragen.

Het idee achter de lichtjesavond: Kaarslicht staat symbool voor de verbinding tussen
hemel en aarde en wordt dan ook gebruikt om doden te gedenken. Een kaars
aansteken is een middel om concreet wat te doen met iets wat zo onzeker,

vaag en ongrijpbaar is als de dood. Het maakt het gemis van een dierbare tastbaar.
Een dierbare die niet meer leeft, kan nog steeds in je leven aanwezig zijn.

Dierbaren herdenken is waar Lichtjesavond voor bedoeld is in de donkere dagen aan
het einde van het jaar. Troost te zoeken, een moment van aandacht en een warme

ontvangst op de begraafplaats kan hierbij een lichtpuntje zijn.

Dus zegt het voort Lichtjesavond op het kerkhof 20 november aanvang 18.30 uur tot 20.00 uur.

Organisatie: Protestantse Gemeente Bathmen Okkenbroek m.m.v. Vredehof




Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele
informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live — digitaal - te bekijken en te
beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

_zaterdag 5 november

Dijkhuis 18.30 Avondgebed met mevr. Hanneke Overduin

zondag 6 november 8e zondag van de herfst

Bathmen 10.00 Eredienst met ds. Gert Wijnstok

Okkenbroek 10.00 Eredienst met ds. A. Kruithof-Looije (Zwolle)

collecte: Unicef

zaterdag 12 november

Bathmen 19.00 Vesper

zondag 13 november

Bathmen 10.00 Eredienst met pastor mevr. A. van Herwijnen (Holten)

Maaltijd van de Heer
Okkenbroek Géén dienst
collecte: Hospice de Winde

zaterdag 19 november

Dijkhuis 18.30 Avondgebed met ds. Hanneke Diermanse

zondag 20 november Eeuwigheidszondag

Bathmen 10.00 Eredienst met ds. Hanneke Diermanse, mevr. Hanneke Overduin,

ds. Gert Wijnstok
Gedenken van de overledenen
Okkenbroek Géén dienst
collecte: Ronald McDonaldhuizen

zaterdag 26 november

Bathmen 19.00 Vesper

Bathmen 10.00 Eredienst met ds. Hanneke Diermanse

Okkenbroek Géén dienst

collecte: Solidaridad

Dijkhuis 18.30 Avondgebed met mevr. Hanneke Overduin

Bathmen 10.00 Eredienst met ds. Gert Wijnstok
Bathmen Bijzonder
Okkenbroek 10.00 Eredienst ds. M.J. van Sandijk (Holten)

collecte: Stichting Alafya

LEZINGEN
dinsdag 1 november, Allerheiligen:
Jesaja 60: 1-11, 17-22; Openbaring 7: 2-4, 9-17; Mattels 5: 1-12
woensdag 2 november, Dankdag gewas en arbeid:
1 Kronieken 29: 10-16; Lucas 17: 11-19
zondag 6 november, 8e zondag van de herfst, 1e van de voleinding:
Jesaja 1: 18-26; Lucas 19: 41-48; 2 Koningen 5:19b-27
zondag 13 november, 9e zondag van de herfst, 2e van de voleinding:
Exodus 3: 1-15; Lucas 20: 27-38; 2 Koningen 8:1-6
zondag 20 november, 10e zondag van de herfst, 3e van de voleinding:
Maleachi 4:1-6; Openbaring 3:7 2b-12; Lucas 21: 5-19; 2 Koningen 13:14-21
zondag 27 november, 1e van advent:
Jesaja 2,1-5; Romeinen 13,8-14; Mattels 24,32-44; 2 Samuél 11,(1)14-27; Matteis 21,1-9
zondag 4 december, 2e van advent:
Jesaja 11,1-10; Romeinen 15,4-13; Matteus 3,1-12; Ruth (1,19b-2,12;) 4,13-17; Mattels 13,54-56
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IK HEB HIER

IK BEN DIENAAR VAN HET WOORD, NIET VAN
ZO'N HEKEL

EEN DOMINEE HET GELD! EN WE HEBBEN TOCH SCHEIDING
IS NIET ALLEEN VAN KERK EN STAAT IN DIT LAND?!
SCHRIJVER,
PERFORMER,
MANAGER EN
THERAPEUT -
MAAR OOK
FINANCIEEL
ADMINISTRATEUR

"GEEF AAN DE
KEIZER WAT
DES KEIZERS
i8..."

WAAROM MOET IK MIJ ALS ZIELEN-
HERDER ONDERWERPEN AAN ZOIETS
AARDS ALS BELASTING BETALEN...?

"BETER EEN SCHAMEL
BEZIT EN ONTZAG
VOOR DE HEER DAN
GROTE RIJKDOM EN
VEEL ONRUST!"

JA, DE KEIZER! MAAR ER
STAAT NIKS GESCHREVEN
OVER DEN HAAG! EN HET
BESTAAN ALS DOMINEE
IS AL GEEN VETPOT...

"ONEERLIJK
VERKREGEN RIJKDOM

MISSCHIEN KAN IK NOG WAT
"CREATIEF BOEKHOUDEN"

"LAART UW LEVEN NIET
BEHEERSEN DOOR

ONEERLIJK? HET ZIJN
GEWOON WAT PRIVE-

MET DE AFTREKPOSTEN... BAAT JE NIET! UITGAVEN DIE IK BEST GELDZUCHT, NEEM
"OP DE ZAPK" KAN ZETTEN! GENOEGEN MET WAT
,V EEN NET

EEN NIEUWE
TELEFOON...

WAT BEN JIJ OPEENS BIJBELVAST
TROUWENS! HOE KOM JE AAN

AL DIE CITATEN...?
MET DEZE

BIJBEL APP!

WAT GOED! JA TOCH? EN HIER HEB
DIE ZOU ECHT IK HET BONNETJE,
IEDERE DOMINEE KUN JE HET NOG
MOETEN HEBBREN! AFTREKKEN OOK!




